Rondje Salland

De nieuwe wijzen uit het oosten

Herfstrit in Salland
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Binnenkort staan de Wijzen uit het Oosten weer bij de kerststal. In Overijssel vinden ze, als

oostelijke provincie, dat die wijzen natuurlijk daar vandaan kwamen. Of het zo simpel ligt gaan we

eens onderzoeken. Per fiets natuurlijk.



ussen het oosten van ons land en de Randstad heeft het eigen-

lijk nooit zo geboterd. De graven van Holland en de hertogen

van Gelre hadden geregeld mot met elkaar, en bij elke voet-
balwedstrijd tussen een oostelijke ploeg en eentje uit de Randstad
laait dat sentiment nog steeds op.“Die drie wijzen kwamen wél mooi
uit het oosten!” Waarop het voorspelbare antwoord komt: “Drie!
Konden ze er zoveel vinden dan?” Genoeg spot.We rijden overal in
Nederland fietsrondjes, dus voor onze herfstrit gingen we dit keer
naar Overijssel.

De Regge

Als iets de sfeer van onze oostelijke provincies karakteriseert is het
wel het romantische riviertje Regge. Stromen doet ie allang niet meer,
want na de kanalisatie in 1894 waren de boeren eindelijk van de
regelmatige overstromingen verlost. Hij ontspringt ten zuidoosten van
Markelo en via Goor, Enter, Rijssen, Nijverdal en Hellendoorn voegt
de Regge zich in de buurt van Ommen bij de Overijsselse Vecht. De
karakteristieke houten zomp was het meest gebruikte vrachtscheepje
op de Regge, die naar zijn geboorteplaats ‘Enter Zomp’ werd
genoemd. Er zijn tegenwoordig replica’s waarop men je graag
meeneemt voor een tochtje. Wij vinden een alternatief in een oud
Engels salonbootje, dat met zijn elektromotortje zachtjes zoemend
voor een aangenaam rustpunt in ons verblijf zorgt. Dit scheepje
vertrekt vanaf camping Molke, even ten noorden van Rijssen.Vooral
de passage langs de oude pelmolen bij Rijssen is pure romantiek.

Holterberg

Maar genoeg rust, want de Holterberg wacht en daar gaat de Regge
begrijpelijkerwijs met een grote boog omheen. De Holterberg is
onderdeel van de Sallandse Heuvelrug, een rij hobbels die daar

in de ijstijd door schuivende gletsjers is ontstaan.Veel wandelaars
kennen de Holterberg als passage van de bekende Pieterpadroute
van noord naar zuid, en op de berg komen ze hun collega’s van het
Marskramerpad van oost naar west tegen. De Holterberg is met zijn
60 meter niet het hoogste punt van de Sallandse Heuvelrug, want
de drie kilometer noordelijker gelegen Koningsbelt verslaat hem
met 75,5 meter gemakkelijk. Die puist laten we links liggen, want we
nemen de oostelijke route over het Noetselerveld naar Nijverdal.

Wereldconcern

Nijverdal is een naam die elke kampeerder iets moet zeggen.

Wie heeft er nou niet een tentdoek van de Koninklijke Ten Cate,

al was het maar als luifel voor de caravan of camper? Nijverdal

is de bakermat van de Koninklijke Stoom Weverij, die na het
samengaan met de Almelose weverijen van Ten Cate uiteindelijk

het wereldconcern TenCate (ja, aan elkaar geschreven) vormt. En

dat ‘wereldconcern’ is echt geen grootspraak uit het oosten, want
TenCate behoort tot de wereldtop in het maken van kunstvezels. Al
sinds het einde van de |7e eeuw wordt er in deze omgeving garen
gesponnen voor allerlei toepassingen.Van tentdoek via kunstgras
voor sportvelden tot onderdelen voor lucht- en ruimtevaart. En voor
de windsurfers onder ons: de allereerste surfplank in Europa kwam
toch maar mooi uit Nijverdal. Kijk eens op een zomerse dag over het
water waar dat toe heeft geleid.

‘Rand Sqﬂand , 3}1.



."3\2 , Rondje Salland

Korhoenders

Na Nijverdal nemen we nog een klein lusje
heuvelrug om het bezoekerscentrum te
bekijken. Daar leren we dat het hele gebied
van 35 km2 gezamenlijk wordt beheerd door
Staatsbosbeheer; Natuurmonumenten en wat
particuliere eigenaars.

In het logo van de Sallandse Heuvelrug is een
prominente plaats voor het korhoen, maar
laat dat nu juist het zorgenkindje zijn van
zowat alle natuurbeheerders in Nederland.
Deze familie van onze huiskip is vrijwel
nergens meer in de natuur te bewonderen,
en de Sallandse Heuvelrug is de laatste plaats
waar met veel moeite een kleine populatie

Pelmolen bij Rijssen

stand houdt. Nog geen honderd jaar geleden
dansten en baltsten er nog duizenden
korhoenders op los aan onze heideranden,
maar ze zijn te kwetsbaar gebleken.Te kleine
natuurgebieden, snelwegen, honden en vossen.
Jammer, maar die markante hoenders met
hun vrolijke rode kuif zijn spoedig alleen nog
te zien in de logo’s van natuurbeheerders.

Slimme jongens

Na Nijverdal kan je nog doorfietsen tot in
de Hellendoornse boswachterij, maar wij
draaien onder Hellendoorn naar rechts om
de Regge naar het zuiden te volgen. Net als
Nijverdal klinkt ook Hellendoorn bekend in

Centrum Holten

de oren, want hoe klein dit plaatsje ook is
(amper 6000 inwoners), het herbergt wel een
van de grootste pretparken van Nederland.
Ooit in 1936 begonnen als theehuis met

een enkel speeltoestel is het Avonturenpark
Hellendoorn nu een megapark. Ook aardig
om te weten is dat Hellendoorn een van

de oudste ijsfabrieken van Nederland

heeft. In hetzelfde jaar als dat ‘theehuis met
speeltoestel’ begon ook bakker D.J.Valk aan
de Dorpsstraat in Hellendoorn zijn winkeltje.
Al gauw werden er naast de broodjes ook
ijsjes verkocht en ontstond de merknaam
Caraco lJs. De groei noopte de familie Valk
om de ijsfabricage te verplaatsen naar de

Holterberg




Reggeweg, maar in het oude pand huist nog
steeds het Bakkerij- en |Jsmuseum. Sinds de
overname door Unilever wordt het ijs van
bakker Valk verkocht onder de merknamen
Hertog, Ola en Ben & Jerry’s. Ook dit kleine
bedrijfie groeide dus uit tot een imposant
concern. Geen domme jongens, daar in
Hellendoorn.

Tweetalig

Er loopt niet echt een fietspad langs de
Regge, maar als je de smalle paadjes door
het Notterveld naar het zuiden volgt hou je
aan je rechterhand toch regelmatig de rivier
in beeld. En als we willen oversteken is daar

een nostalgisch fietspontje, dat je zelf naar

de overkant zwengelt. Al gauw doemt Rijssen
aan de horizon op. Elk Nederlands dialect is
mij lief, maar in Rijssen stellen ze me toch
wel erg op de proef. Er is geen touw aan vast
te knopen. Dit van oorsprong Nedersaksische
dialect heeft ertoe geleid dat Rijssen samen
met het naburige Holten in 2008 de eerste
tweetalige Nedersaksische gemeente werd,
compleet met dubbele teksten in het
gemeentehuis. Wie wil kan er ook trouwen

in het Rijssens. Rijssen is naar mijn weten
ook de enige Nederlandse gemeente met
een eigen volkslied. Ik zal niet proberen uit te
leggen hoe dat gaat, maar het eindigt in ieder
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Voet- en fietspontje over de Regge

geval met “umdat 'r mear één Riessen is!” 't
Is maar dat je ‘t weet.

Je ziet ons overal

Je kunt na Rijssen langs de provinciale weg
naar Holten fietsen, maar de route over
de Rijsserberg en het natuurgebied van De
Borkeld lijkt ons aantrekkelijker. Daarvoor
moeten we wel eerst de brug over de Al
oversteken, maar de beloning is een van de
mooiste stukjes natuur in deze regio.Als
je geluk hebt kan je in De Borkeld nog de
schaapskudde tegenkomen, die de herder
samen met zijn hond over de heide drijft.
Alles gaat hier gemoedelijk, ook het tempo

Rijssen
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van de kudde. Dus maken we even tijd voor
de informatieboerderij van Staatsbosbeheer.
Je vind er alles over dit natuurgebied — het
ontstaan, het beheer, de prehistorische
grafheuvels en de karakteristieke
jeneverbesstruiken.Via het gehucht Look
komt ons uitgangspunt Holten weer in zicht.
Net als Rijssen, Hellendoorn en Nijverdal
komt ook die naam ons bekend voor. Stond
Holten niet altijd achterop de vakantiebussen
van OAD? En ze hebben humor, daar in
Holten:“Je ziet ons ook overal!” lazen we,
als we door zo’n bus werden ingehaald. Sinds
1942 is het bedrijf actief met streekbussen,
waarna de familie Ter Haar de ‘Overijsselse
Autobus Diensten’ uitbouwde tot een grote

reisorganisatie. OAD hoort bij Holten, en
de klap van het faillissement in september
2013 kwam hier dan ook behoorlijk aan.
OAD’s boegbeeld Joop ter Haar (die in 2000
nog werd onderscheiden als ‘Ondernemer
van de Eeuw’) was niettemin vermaard om
zijn zuinigheid. Bekend is de anekdote van
een buschauffeur die bij Joop zijn kapotte
buitenspiegel wilde vervangen.“Heb je

niet nodig,” was het antwoord aan de
verbouwereerde chauffeur. “Je moet vooruit
kijken, niet achteruit.” Inmiddels rijden de
OAD bussen weer, maar in afgeslankte vorm
(het bedrijf, niet de bussen). Je ziet ze weer
(bijna) overal.

Mainstreem, een van de leuke winkeltjes in het centrum van Rijssen

Schaapskudde De Borkeld. (Foto Jan Scheperman)

Als ik ze optel kom ik toch op behoorlijk
wat meer wijzen uit het oosten dan drie.
De man van de Zompen-replica’s, de
kunstvezelmannen, de windsurf-pionier,
de pretparkman, de ijsmaker, de vechters
voor het korhoen, die zuinige man van de
bussen... van mij mogen ze in Salland die
wijzen uit het oosten wel claimen.

Tekst en foto’s: Kees Bregman.
m.m.v. Antilope Fiets, Fit & Fashion, Hilversum
Dank aan Jan Scheperman (add. fotografie)




Buitencentrum Sallandse Heuvelrug

Leuk bezoekerscentrum met o.a. een expositieruimte,
een restaurant met terras, een telescoopruimte,
planetarium en een winkeltje. Open: november t/m
maart van 10 tot |6 uur, en april t/m oktober van

10 tot |17 uur. Openbaar vervoer vanaf NS-station
Nijverdal. Adres: Grotestraat 281, 7441 GS Nijverdal,
www.staatsbosbeheer.nl

,Gernt Valk’s Bakkeru- en ljsmuseum
v Met een ongmele ohegestookte oven worden
;elke woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur

demonstraties gegeven Naast veel broodhistorie is

_er ook aandacht voor het ambachteh]k ijs maken
_ sinds 1952. Open vanaf de eerste dinsdag in pril t/m
_ de herfstvakantie. Adres: Dorpsstraat 49, 74477CN
"Hetlendoorn www.bakkerij ijsmuseum.nl

Onze fietsroute:

NS station Holten, Noordwaarts de Holterberg op, langs
de Canadese begraafplaats, door het Noetselerveld naar
Nijverdal, Hellendoorn, Hulsen, Notter, Rijssen, via de
fietsbrug de Al oversteken, door de heide van De Borkeld
en via de dorpen Borkeld en Look weer terug naar Holten.
Knooppunten (globaal): 71-69-65-66-62-58-54-53-12-13-17-
55-84-89-92-97-9-71.Wij reden circa 44 km.




Peper in

de koek

. Stfe,ekverhaai -

En u dacht dat pepernoten simpele kindersnoepjes waren die Sinterklaas gerust aan uw kroost mag

geven? Na het lezen van dit verhaal denkt u daar beslist anders over.

e kennen Sinterklaas als schuts-

patroon van kinderen, kooplie-

den, zeelieden en reizigers (dus
ook kampeerders!). Toen hij nog gewoon bis-
schop van het Turkse Myra was, redde hij zee-
lieden op weg naar Palestina door een storm
te bezweren en wekte hij drie dode kinderen
weer tot leven. Hij behoedde ook nog eens
een paar jonge meisjes voor de prostitutie
door stiekem in de nacht wat goudstukken
voor hun bruidsschat door het slaapkamer-
raam te werpen. Deze rijke weldoener stierf
op 6 december van het jaar 342. Na zijn
heiligverklaring werd hij Sint Nicolaas, bij ons
beter bekend als Sinterklaas (wat door de

el L

Sint Nicolaas in zijn eigen kerk te Bari

i

Coca Cola-mensen in Amerika weer werd
verbasterd tot Santa Claus, maar dat is een
heel ander verhaal). Sinds zijn resten in 1078
van Myra naar Bari in het zuiden van Italié
werden vervoerd (dus niet naar Spanje) is
zijn graf een toeristische trekpleister. In Bari
is zijn intocht per schip al eeuwenlang een
jaarlijks feest. Die stoomboot van ons is van
eeuwen later.

Bruidsschat

Dat verhaal over die bruidsschat is voor
dit verhaal interessant. Sinterklaas was dus
ook een soort huwelijksmakelaar. En dan
komen we meteen op de peperkoek en

pepernoten.VVant ons pepernootje is niet
ontstaan als kindersnoep, maar als voorloper
van de viagra pil: een potentieverhogend
middel voor mannen. Sinds de ontdekking
van peper als lustopwekkend middel luidt
een oude volkswijsheid: “Peper helpt de man
te paard, en de vrouw onder de aard.” Er
ging maar liefst vier pond peper in een vat
honing om peperkoek te maken. Het werd al
snel populair als kermisgebak en bruidskoek
in de vorm van een mens, ook wel ‘vrijer’
genoemd. Zoals een boer zaad over het land
strooit was het strooien van pepernootjes in
de middeleeuwen een vruchtbaarheidsritueel.
Ook nu nog gebeurt dat op bruiloften

met rijst of confetti. De koppeling van

de pepernoot met Sint Nicolaas komt

op naam van de kloosters. Rondom het
Sinterklaasfeest werd door monniken
peperkoek gegeten en het trappistenbier
stroomde daarbij rijkelijk. Dat moet daar een
dolle boel zijn geweest.

Kop of benen?

Tijdens ons fietsrondje kwamen we in het
Hellendoornse bakkerijmuseum veel te
weten over de pepernoot. Zo had in delen
van Nederland de peperkoek-vrijer een
belangrijke functie in het huwelijksaanzoek.
De verliefde jongeman gaf zijn uitverkorene
een peperkoek, en als hij een poosje later
door zijn aanstaande schoonfamilie op de
koffie werd uitgenodigd, werd het pas echt
spannend. Als de jongen het hoofd van de
vrijer kreeg, zat hij ‘gebakken’. Maar o wee als
hij de benen van de koek kreeg. Dan kon ie
meteen ‘de benen nemen’.

Onze huidige pepernoten worden vaak
verward met de ronde kruidnootjes, waar
de peper grotendeels is vervangen door
speculaaskruiden. Maar ons advies is om ze
toch niet teveel aan uw opgroeiende zonen
te geven voordat ze al te hitsig naar de
Sinterklaasdisco gaan.

Tekst en foto: Kees Bregman



